
 Goede Vrijdag 

Door Ina van der Welle 
 

Zwijgend, zwijgend, zwijgend gaat Hij voort 
Zie mijn Koning 

Een doornenkroon die ‘t hoofd doorboort 
Zie mijn koning 

mijn weg bedekt met zonden wil Hij gaan 
Zie mijn Koning 

 

Door zijn lijden geeft Hij leven 
ben ik vrij. Ik ben vrij, 

ik ben vrijgekocht van slavernij 
door mijn Koning 

 
Lijdend, lijdend, lijdend gaat Hij voort 

Hij mijn Redder 
op Golgotha wordt Hij vermoord 

Hij mijn Redder 
Geen plaats op aard, door Vader niet gespaard 

Hij mijn Redder 
 

Door zijn strijden geeft Hij leven 
ben ik vrij. Ik ben vrij,  

ik ben vrijgekocht van slavernij 

door mijn Redder 
 

Bloedend, bloedend, bloedend hangt Hij daar 
Mijn Verlosser 

In duisternis zijn strijd is zwaar 
Mijn Verlosser 

Hij draagt de straf, de beker drinkt Hij leeg 
Mijn Verlosser 

 
Door zijn strijden geeft Hij leven 

ben ik vrij. Ik ben vrij, 
ik ben vrijgekocht van slavernij 

Halleluja. Amen 
 

 


