
Liedtekst uit het Abraham- oratorium 'de Hemelluisteraar'. 

van ds. Martin de Geus 

 

Het laatste lied van het oratorium. 

Hier horen wij de hemel spreken 

door mensen zoals wij, 

in de verhalen van ons leven 

komt God ons dichterbij. 

Verscholen in het wedervaren 

voltrekt zich een geheim 

dat geen verstand ooit kan verklaren 

een lichtheid die ons leidt. 

 

Een stem die ons spontaan doet dansen, 

een klank die ons verrukt, 

een woord dat spreekt van nieuwe kansen, 

een stamelend geluk, 

de tegenspraak die je behoedde 

voor dwaling, misverstand, 

een toeval dat je deed vermoeden: 

dit komt van hogerhand. 

 

De Geest van God scherpt ons geweten, 

ons innerlijke oor; 

zij leert on luisteren en spreken,  

zelf jubelen in koor. 

Zo maakt zij ons tot bondgenoten 

van God en van elkaar, 

tot naasten die elkaar verhogen, 

één grote vriendenschaar. 

 

U bent een God van lieve woorden 

de Mensenfluisteraar; 

U zoekt contact en Abram hoorde, 

de hemelluisteraar. 

Geef alle mensen open oren, 

opdat wij U verstaan. 

Dan wordt Uw rijk in ons geboren. 

Dan breekt de Vrede aan. 



 

 


