
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

  Geloofsbelijdenis 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Een geloofsbelijdenis van Marinus van den Berg 

 

Ik geloof dat God bij ons is 

zoals een vader die opkomt 

voor zijn kinderen 

zoals een moeder die zorg 

en liefde schenkt 

en wil dat niemand tekort komt. 

             Ik geloof dat God bij ieder mens is 

vooral bij de mens die zwak  

is en kwetsbaar 

bij de mens die lijdt en  

achtergesteld wordt 

en dat Hij wil dat iedere 

mens gelukkig kan leven. 

 

           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik geloof dat God is als een Herder 

die om ons geeft 

die ons blijft zoeken 

die zorg heeft om het heil 

van elke mens. 

      Ik geloof dat God ons hoop   geeft 

                 dat hij ook de toekomst is 

                dat Zijn liefde sterker 

                is dan onrecht en dood. 

Ik geloof dankzij Zijn  

Zoon Jezus Christus 

die mens met de mensen  

is geworden. Amen 

 

 

 



 


