
Je wordt vast gehouden. 

Het gedrag van onze handen heeft een 

eigen taal. Je kunt er alle kanten mee uit. 

Ieder gebruik van de hand is veelzeggend: 

de moeder die haar kind streelt, 

de omarming van twee verliefde mensen, 

de klap die de een de ander geeft, 

de handbeweging waarmee men elkaar 

uit de verte groet, de gevouwen handen  

bij het gebed, handen die strelen, het  

applaudisseren na een toespraak, handen die  

moorden, handen die zich wassen in  

onschuld. 

Veelzeggend is de taal van Jezus' handen. 

Als je aan Zijn handen denkt, denk je  

allereerst aan twee doorboorde handen. 

Handen die om onze schuld genageld 

werden aan het kruis. Maar zelfs ver 

voor die kruisiging was de taal van Zijn  

handen indrukwekkend. 

Als Jezus mensen ontmoette, raakte Hij 

hen aan. Nooit bleef Hij op een afstand 

staan om hen vanuit de verte toe te  

spreken. Nee, Hij trad op hen toe,  

omarmde hen of legde Zijn hand op hen. 

Jezus raakte zieken bewust aan. 

Hij raakte melaatsen aan, doden legde  

Hij Zijn hand op. Hij maakte echt vuile  

handen. En zoiets was je niet maar even 

af. Vuile handen voor een ander! 

Zijn handen en mijn handen. 

Een wereld van verschil! 

Toch houd Hij mijn hand vast! 

Lezen : Psalm 73 : 23-28 

Uit: 

 Dichtbij God en Dichtbij Mensen 

 


