
Geloofsbelijdenis in de wereld van nu. 

 

Ik geloof dan ik op wonderlijke wijze ben ontstaan. 

Niet te verklaren, alleen te aanvaarden,  

want een Hoger Wezen stelde grenzen aan ons denken. 

Niet door gekloon van deze of gene,  

of door evolutie ben ik getransformeerd. 

Maar God, Die alles schiep en uit het niets tot aanzijn riep,  

is de Bron van mijn bestaan. 

Ik mag leven omdat ik wonderlijk ben geweven nadat twee werden één. 

 

Ik geloof in een Drie -enig God,  

niet gemaakt, noch geschapen, noch gegenereerd,  

maar van eeuwigheid van een God die regeert. 

Drie personen, één in openbaring, één in waarheid, één in genade. 

In de Drie-eenheid is niet iets eerst, noch laatst, noch winst, noch meest. 

De "IK ben Die Ik ben" is er altijd geweest. 

 

Ik geloof dat in deze tijd van egoïsme, raketten, jihad, 

Jezus Zijn liefde wil geven aan ieder die tot Hem gaat. 

Aan iedereen? Aan 7 miljard? Ja! Want ik geloof 

in de breedte, lengte, diepte en hoogte van Jezus liefde. 

Over de volle breedte van de aarde, dus wereldwijd. 

in lengte van dagen, dat is tot in de eeuwigheid. 

Bij de diepte van ons verdriet, zelfs bij het graf. 

Tot grote hoogte van vreugde, die de Geest ons gaf. 

 

Ik geloof in een toekomst, ondanks dat de aarde beeft, 

bosbranden woeden en tsunami's doden wat leeft. 

Ik geloof in de toekomst, ondanks voedsel gebrek,  

vuil water, olie tekort, te veel CO2,  

smeltende polen en kans op Amersfoort aan zee. 

Ondanks alles geloof ik de toekomst. 

Dé toekomst, die ons is geopenbaard,  

toen Johannes hoorde een stem : 

"Er komt een nieuw Jeruzalem." 

Bevangen in verwondering, 

ontroert het me als ik daarvan zing. 

 

Auteur onbekend. 

 


