Gedicht
van Miep van Rooijen

Op de grens van licht en duister
tussen zorgen en verdriet
kwam Hij zonder glans en luister
met een ster in het verschiet.

Troost en liefde van de Vader
kwamen tot ons in een kind
en geen mens staat ons ooit nader
dan de Zoon door God bemind.

Steeds weer tussen licht en duister
horen mensen groot en klein
door de wind het zacht gefluister
ook voor jou zal ik er zijn.



