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De glans van Gods liefde 

kwam eens in de nacht. 

Het werd voor ons zichtbaar 

in 't kind hier gebracht. 

Eenvoudig en eenzaam 

zo eindeloos teer. 

Zo sterk en zo krachtig, 

ja ons aller Heer. 

 

Zo stil en verloren, 

toch wonderlijk groot. 

Een kind hier geboren 

uit Maria's schoot. 

De herders, ze hoorden 

een lied in de nacht. 

geloofden het wonder 

door God hier gebracht. 

 

Ze kwamen en zagen 

het kind aangezegd. 

Ze hebben eerbiedig 

hun dank neergelegd. 

Messias, o Koning 

zo lang reeds voorspeld, 

dit kind zonder woning 

aan ons nu verteld. 

 

Ook wij mogen weten: 

Dit kind maakt ons blij. 

O wonder van kerstfeest, 

Hij kwam ook voor mij. 

Dit kind in de kribbe 

al eeuwen beloofd, 

dat is onze Heiland 

voor elk die gelooft. 

 

De glans van Gods liefde 

dat is mij genoeg. 

Alleen maar aanbidden 

dat is wat Hij vroeg. 

O licht op de wereld, 

o eeuwige gloed, 

verlicht heel ons leven, 

Uw komst tegemoet. 


