
1e Advent 

Een wereld vol van donker 

wacht op een spoor van licht. 

Van uit de  hemel vonkt er 

een ster, een goed bericht. 

 De kaars die wij ontbranden 

wijst ons het lichtend spoor: 

hier en in alle landen 

breekt Gods bevrijding door. 

 2e Advent 

Een wereld vol van donker 

wacht op een spoor van licht. 

Vanuit de hemel vonkt er 

een ster, een goed bericht. 

 Wij zoeken naar een teken, 

een spoor van hoop, een kind. 

Het licht dat wij ontsteken 

zegt: hoor, wie zoekt, die vindt 

 3e Advent 

Een wereld vol van donker 

wacht op een spoor van licht. 

Vanuit de hemel vonkt er 

een ster, een goed bericht. 

 Drie lichten als een teken: 

wij komen op het spoor. 

God zal ons niet ontbreken 

zijn trouw duurt altijd voort. 

 4e Advent 

Een wereld vol van donker 

wacht op een spoor van licht 

Vanuit de hemel vonkt er 

een ster, een goed bericht. 

 Waar mensen sporen volgen 

getrokken door het licht, 

daar gloort een nieuwe morgen 

krijgt liefde een gezicht. 

 Kerstmis 

Een wereld vol van donker 

wacht op een spoor van licht, 

Vanuit de hemel vonkt er 

een ster, een goed bericht. 

 Nu gaat de hemel open, 

het licht schijnt overal. 

En wie het ziet, mag hopen 

dat vrede komen zal. 


