
 

 

 

 

Duizend dingen, Dank U Heer    

Annie Nuis 

 

Duizenden dingen, waarvan ik kan zeggen, 

dank u Heer, wat bent u goed. 

Voor de blijdschap, die ik voel, of voor die persoon, die ik heb ontmoet. 

Duizenden dingen die me raken, of waar ik me bewust van word. 

Hele grote of kleine dingen, die er zijn, omdat ‘t zo hoort... 

Duizenden dingen in mijn leven, hier en nu, of in ’t verschiet, 

dingen die ik mocht ontvangen en waar ik dagelijks van geniet. 

Duizenden dingen in ‘t verleden die mij pijn hebben gedaan... 

die wil ik niet meer tellen, want die zijn voorbij gegaan. 

Maar ik wil hen uit gaan dagen, om met elkaar, die weg te gaan ... 

waarin we dan WEL duizenden dingen kunnen ontdekken, 

om in dankbaarheid bij stil te staan! 

Duizend dingen, dank U Heer!! 
 


