
 

Ieder mens draagt in dit leven 

Naast vreugde ook verdriet 

Soms raak je juichend wolken aan 

Soms zie je de einder niet. 

 

Zit je gevangen in een dal 

Van diepe duisternis… 

Ben je gegrepen door de kolk 

Van angst en droefenis. 

 

Weet dan: God laat ons niet alleen 

Ook door mensen reikt Hij ons de hand 

Al is de nevel nog zo dicht 

Hij geeft een overkant. 

 

Hij laat de ochtend gloren 

Schept weer een nieuwe dag 

Hij zorgt er voor dat keer op keer 

Na iedere duistere nacht 

Steeds weer de morgen wacht. 
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